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Voorwoord
Wanneer het belofteweekend is gepasseerd, weet de doorsnee Thi-
laan dat het nieuwe jaar weer voor de deur staat. In januari worden 
de restjes van de feestmalen weggewerkt, worden de nieuwjaars-
brieven voorgelezen, wordt er geacht de kerstboom op te ruimen 
voor het einde van de maand en komen alle ouders samen op het 
vuurfeest. In januari heeft de meeste leiding examens. Daarom zu-
llen zij door de week het beste van zichzelf geven aan hun bureau 

om op zaterdagavond klaar te staan op de terreinen van TC. 
Straks tellen we af naar een nieuw jaar waarin sommigen hun eerste 
kamp zullen ervaren en anderen hun totem zullen krijgen. Het zal 
voor iedereen een speciaal jaar worden op een of andere manier. 
Maak niet te veel loze beloften, koester de mooie momenten en kom 

elke week naar de scouts!
Succes aan de studenten en een gelukkig nieuwjaar!

Voorwoord door Orso
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29 december 2018. 
Hey TC. Het was in eerste instantie niet makkelijk om een 

tekstje voor te bereiden voor deze toch wel bedroefde dag. 
Ookal is het 5 jaar geleden, nog steeds missen we Bubo, als 
persoon en hier op de scouts in onze aanwezigheid. Toch 
ben ik opgelucht dat ik nu hier sta en iets kan voordragen 

voor jullie en voor Bubo. Nadat ik me had opgegeven om een 
tekstje te schrijven en hier voor te lezen zat ik voornamelijk 
met twijfels en ook ergens met een wrang gevoel. Ik voelde 
me niet de meest geschikte persoon hiervoor. Ik heb wel met 
Bubo in de verkenners gezeten maar hij is nooit een hechte 

vriend geweest maar desondanks wou ik dit heel graag doen. 
Omdat ik voelde dat het mij deugd zou doen om iets voor te 
dragen aan jullie, om samen terug te denken aan Bubo, en 

vooral omdat ik wens dat dit momentje hier op belofteweek-
end nog heel lang zal genomen worden. Want dat wil ik graag 
tonen vandaag. Dat wij allen iets kunnen vertellen, voordragen 
en denken over het gemis van Bubo of je nu zijn beste vriend 

was of gewoon een aanwezige Thilaan. Wel blijft het leed 
van Bubo zijn overlijden onverdeeld en stuur ik heel graag, in 
naam van de scouts en iedereen hier aanwezig nog extra kus-
sen en warmte naar mensen die het dichtste bij hem stonden 

en degene die hem vandaag ook het hardste missen. Wij 
missen je Bubo. We missen je echt. En stilaan wordt dit gemis 
een beetje ingevuld met trots en vreugde. Dat we jou gekend 
hebben, dat je samen met ons deel hebt uitgemaakt van deze 

mooie scouts en vooral dat je ons hebt laten zien hoe een 

Herdenking Bubo



hechte bende we eigenlijk wel zijn. Want dat heb je gedaan. 
De scouts is een plek van vreugde, plezier, vriendschap en on-
vergetelijke momenten maar kan jammer genoeg ook een plek 
van jaloezie, verdeeldheid, ontevredenheid en ontoegankeli-
jkheid naar elkaar toe zijn. De dag dat je besliste om heen te 
gaan vielen al deze onderlinge spanningen weg. We vormden 
een warme groep met TC om ons verdriet te verwerken met 

respect en liefde voor elkaar. Dat gevoel en dat besef zal voor 
altijd een van de mooiste momenten van mijn scoutscarrière 
blijven. Laat ons zo’n mooie warme groep blijven met plaats 

voor iedereen en liefde voor elkaar. Liefde voor jou ook Bubo, 
liefde die jij soms miste maar die we je blijven opsturen, door 

aan je denken, door samen te zijn als scouts en jou te koester-
en.

We missen je Bubo. Je hebt je rust gevonden. Wij denken aan 
jou en bedanken je voor de rust en liefde die je hebt toe-

gevoegd aan de fantastische scoutsgroep die TC is. En laat dat 
boompje maar snel uitgroeien tot een sterke forse boom, zoals 

jij was, die zal waken over ons en onze scouts.
Hopelijk gaat alles goed daar.

Dikke kus TC  
tekst geschreven door Baya



Eindelijk was het weer zo ver! De vertrouwde bakfietsen en 
gocarts, de zalige bossen om in te ravotten, het lekkere eten 
van de kookploeg … Dankjewel aan iedereen die er mee een 
geslaagd belofteweekend van maakte! Wij hebben er enorm 
hard van genoten. Proficiat ook aan iedereen die zijn belofte 

deed! 
Ook enkele van de leiding deden hun belofte, hieronder kan je 

deze terugvinden. Veel leesplezier!

Belofteweekend
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AANHALIGE PARIDAE
Liefste TC

Een ongeschreven regel stelt dat ik hier eigenlijk twee jaar geleden 
had moeten staan. Aan het begin van mijn driejarige termijn als 
groepsleiding. Nu twee jaar later sta ik hier met minder pressure 
en doe ik met veel liefde m’n belofte. Een tijdje terug zei Lori het 

nog “koester de scouts”. Dat is dan ook het minste wat ik doe. Het 
toeval wil dan ook lukken dat bijna dertig jaar geleden, mijn oud-
ers, Wezel en Dalmatiër, hier ook stonden. Niet om hun belofte 

te doen. Maar Bartje ging op zijn knie en vroeg ons moeke (mijn 
mama)  ten huwelijk. Ik moet er dan ook geen tekeningetje bij 

maken dat de scouts ongetwijfeld een vaste waarde ging worden 
in mijn leven. En zo geschiedde. Al van jongs af aan ging ik mee 

op Jomba vakanties en niet veel later ook op scoutskampen. Samen 
met de ondeugende bende van 2002 gingen we voor het eerst in 
het thema oertijd op kamp. 02, het geboortejaar, waar een admin-
istratief foutje werd gemaakt en er plots meer dan 35 inschrijvingen 
waren. Een ongezien grote nieuwe instroom in de geschiedenis van 

TC. Maar ook hét grote jaar met grootse en ambitieuze plannen 
om naar Noorwegen op buitenlands kamp te trekken. Daar stak het 
welbekende virus, corona, een stokje voor. Nu, vier jaar later, heb-
ben mijn leidingsploeg en ik opnieuw een plan. We kozen met de 

vt’s een iets minder ambitieuze bestemming en trekken deze zomer 
naar Tsjechië. 

Leidingbeloftes
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Doorheen mijn jaren bij TC leerde ik om steeds groot te dromen en 
toch dat tikkeltje realistisch te blijven, steeds met een optimistische 
insteek en glimlach. Die glimlach beloof ik nog lang vast te houden, 

al zullen sommigen van mening zijn dat ze mijn schaterlach vin-
den klinken als een stervende zeehond of een niet zo aangename 

wekker.

Gesproken over zeehonden! Vorig jaar kon ik ze spotten in grote 
en kleine kolonies, gedurende mijn buitenlandse stage in Kaapstad, 
Zuid-Afrika. Ze waren soms moeilijk te vinden, maar steeds kwam 
het perfecte plaatje boven. Zo waren ook de totems die ik afge-

lopen zomer samen met mijn leidingsploeg bij V3 mocht geven. Je 
wil hét perfecte dier vinden om aan de kids te geven om ze daarna 

te zien glunderen van trots. Geloof me, het is een voorrecht om 
totems te mogen geven. Zelf vond ik dit als al verkenner enorm 

spannend, met drie (of beter gezegd dridri) op totemtocht. Negen 
jaar lang uitkijkend naar de langverwachte totemdag. Een intens 

mooie dag.

TC bezorgde me vele van deze intens mooie dagen. Van kleine 
kapoen watergevechten tegen de leiding te houden, tot m’n verken-
ners overtuigen om mee op dauwtocht te gaan. Van dure boxen in 
het bos tot tampons verstoppen in Paca zijn slaapzak. Van gletsjers 
bewonderen in de Italiaanse Dolomieten tot in de vroege uurtjes 

wandelen met de cheetahs door de doorns op overlevingsweekend. 
Van seniorwelpen drama proberen te fixen vanop mijn Erasmus in 
Denemarken, tot elke ochtend een frisse duik in de beek te nemen 



met m’n jv’kes. Van een lange aal vangen op welpenkamp om er 
vervolgens een begrafenis voor te organiseren. Van Waalse ge-

meentehuizen bezoeken tot discussie voeren met de burgemeester 
over vuur. En ik hoor mijn verkenners van V3 nog zo roepen ‘Fok 

de burgemeester’. Excuseer ons voor het taalgebruik. Allemaal met 
de volle overtuiging en zelfs de prikkeldraad  moest eraan geloven. 
Ik beloof te blijven bouwen aan onvergetelijke verhalen en dromen 
van lokale, solidaire projecten. Met inclusie als stokpaardje, want 
elk kind verdient het om groot te worden in zo’n warme groep.

Een warme groep waar ik beloof, samen met mijn zalige leiding-
sploeg, de nieuwe generatie VT’06 thuis te laten  voelen. Dat een 
bomboclaterbak of Marina gesprek altijd gewaardeerd zal worden 
en dat de feestebeesten op hun pootjes zullen komen als nieuwe 

leiding van TC.

Lieve TC, voor mij ben je een plek van onwijs veel kostbare herin-
neringen en vriendschappen die reiken tot ver buiten de befaamde 

terreinen van TC. Al heeft Caraya met zijn kring of close friends 
theorie daar misschien wel andere bedenkingen over. Een plek om 
te leren, met vallen en opstaan en soms ook gewoon letterlijk te 
ploeteren door de modder en een band over een sjorbalk prober-
en yeeten. Dankje aan mijn medegroepsleiding en de ondertussen 
gestopte groepsleiding om in me te geloven en te luisteren naar 
ieders mening. Merci om me te doen groeien en bloeien. Dankje 

voor de uitdagingen, de hoogtemeters, knetterende vuurtjes, slappe 
lach momentjes en nog zo lijp veel meer. Dankje dat ik steeds m’n 
actieve zelve en nieuwsgierig mocht zijn. Op nog vele zotte doz-

en-momentjes in de wondere wereld van TC.



Het is dan misschien wel twee jaar te laat volgens die 
ongeschreven regel. Maar ik ga achter mijn belofte staan, als scouts 

en gids wil ik daarvoor gaan.

Heel veel liefs
Aanhalige Paridae

CHRISTINA
Ik heb het afgelopen jaar met vele van jullie doorgebracht en het 

was oprecht één van mijn coolste jaren ooit!
Dit geluk zou ik graag tot in het oneindige willen laten doorbloeien 

dus beloof ik plechtig om met volle blijdschap en enthousiasme 
deel te nemen aan onze Scouts. Ik zal kostbare vriendschappen 
smeden, avontuurlijke herinneringen creëren en mijn grenzen 

verleggen. Ik zal dapper bergen beklimmen en nieuwe ervaringen 
omarmen, zoals douchen in een beek of in een tent slapen.

Ik zal met toewijding leiding geven en  mijn droom najagen om op 
een dag niet meer via mijn voornaam, maar  via mijn totemnaam 

genoemd te worden.
Ik ben vastbesloten om met heel mijn hart en ziel deel uit te maken 

van deze geweldige gemeenschap.
-Christina Lambot



GENIETENDE HONINGBEER
Beste TC

Hier sta ik dan, hier vooraan voor jullie allemaal, helemaal klaar om 
mijn laatste belofte te doen en ditmaal als leiding. Alhoewel, ben 
ik hier echt klaar voor? Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik hier niet 
klaar voor. Hier staan en spreken voor zo’n zot grote groep – want 
ja, TC is groot – is niet iets waar ik echt op sta te wachten. Al zou 
je kunnen denken dat ik daar al aan gewend ben om in het mid-

den van de belangstelling te staan, aangezien ik elk jaar met lichte 
tegenzin op kamp naar voren moet tijdens de formatie zodat jullie 

kunnen zingen voor mijn verjaardag.
Dus hier sta ik nu dan met knikkende knieën, zwetende handen 

en een zenuwachtige stem mijn belofte aan jullie, aan TC, te doen. 
Voordat ik ga beginnen met beloven, wil ik toch nog een paar ding-

en kwijt.
Ik wil jullie eerst en vooral bedanken voor de vele avonturen en 
mooie momenten die ik tot nu toe al heb mogen meemaken. Als 

kapoen mijn allereerste tentenkamp, nieuwe vrienden gemaakt. Als 
jongwelp een echt stormkamp beleefd met vliegende tenten en 

de rol van grote broer goed gespeeld voor mijn zus die toen haar 
eerste kamp had als kapoen en dat kamp was voor haar geen fijne 
ervaring. Om dan bij de SW terecht te komen en samen met ieder-
een en Klipdas oorlogje te spelen op kamp, een moment om niet te 
vergeten. Toen ik dan als 3e jaar JV PL was, hebben ze die verle-
gen, stille jongen ook leren kennen als iemand dat toch ook zeer 
luid kan zijn als het nodig is, wat voor velen toen een verrassing 

was.
Dan als verkenner met de fiets naar de Hoge Rielen en naar kamp, 

dit ging niet altijd even makkelijk maar we hebben toch steeds 



onze bestemming heelhuids bereikt. 10 augustus 2014 was niet 
zomaar een verjaardag. Het was de dag dat ik mijn totem heb 
gekregen. Dit is dan ook de verjaardag die ik echter nooit zal 

vergeten en hopelijk de enige verjaardag dat ik nog zo zal moeten 
afzien. Want ja, ze hebben me niet gespaard omdat ik jarig was, 

integendeel zelfs.
Als VT op buitenlandskamp naar Slovenië en voor de eerste keer 
leiding kunnen geven en toen wel gemerkt dat leiding zijn iets is 

dat ik wil.
Uiteindelijk het hele hoofdstuk als lid van TC afgesloten om naar het 
volgende hoofdstuk te gaan, namelijk leiding binnen TC. Dit hoofd-
stuk heeft intussen al 6 jaar in beslag genomen en tot nog toe heb 

ik hier geen enkele spijt van gehad.
Dus nu genoeg gezeverd over mijn toch al langdurige scoutscar-
rière. Het is tijd om te zeggen wat ik hoor te zeggen tijdens de 

beloftemis en dat zijn natuurlijk enkele beloftes als leiding. Som-
mige denken misschien dat ik een beetje laat ben met de belofte 
aangezien dit mijn zevende jaar is als leiding, maar ja niets aan te 

doen, beter laat dan nooit zeker.
Dus bij deze:Ik beloof om mijn best te doen om mijn mannekes het 
plezier te bezorgen dat ik vroeger zelf ook heb gekregen en voor 

hen een onvergetelijke tijd hier binnen TC te bezorgen. Ook beloof 
ik om er te zijn voor iedereen binnen TC die dit nodig heeft, want 
ja TC is één grote familie. Ik zal ook proberen om samen met mijn 

fantastische leidingsploeg ervoor te zorgen dat ook dit
jaar weer een topjaar wordt voor de SW. Ook beloof ik om mij zo 

veel mogelijk in te zetten voor gewoon weg alles binnen TC. Wat ik 
ook niet mag vergeten beloven is, dat ik zelf ook zal blijven geniet-

en en plezier maken binnen het hele TC-gebeuren.



Om deze lange monoloog af te ronden: bedankt TC voor de 18 
mooie jaren die ik al heb mogen beleven en dat er nog vele mogen 
komen. Bedankt voor de vriendschap, het plezier en zo veel meer. 

Dus kort samengevat, bedankt voor alles!
Merci TC!

Genietende Honingbeer

GUITIGE GRACULA
16 jaar deel uitmaken van Thila Coloma, 16 jaar deel uitmaken van 
een fantastische jongerenvereniging. Een plaats waar je jezelf kan 

ontdekken, waar je vrienden en plezier kan maken, maar voor-
namelijk ook een plaats waar je domme stoten kan uithalen. Van de 
cinnamon challenge op belofteweekend tot de avatarpijl op kamp. 
Domme, nietdoordachte stoten waar ik kort na de gebeurtenis spijt 
vertoonde maar na verloop van tijd ik er toch lachend en koester-

end naar kan terugkijken. 
Scouts is voor mijn een plaats waar ik volledig mezelf kan laten 

gaan. Waar dat die kleine “Gracce” zichzelf is kunnen worden en 
zich op zijn gemak kan voelen. Soms vraag ik me dan ook echt af: 
“Wie zou ik geworden zijn als ik dan toch niet dat extra jaartje zou 
gegaan zijn” of “Waar zou ik anders mijn grenzen zo verlegd heb-

ben zoals op dat ene overlevingsweekend met de Cheeta’s. 
16 jaar Thilaan. Daarvoor een oprechte D-A-N-K-U TC. Merci aan 
alle leiding die klaar stond en staat met de zotste spelletjes en 

anekdotes. Merci aan mijn verkenners om altijd met volle goesting 
mee te spelen en de toffe/gezellige sfeer in de groep te behouden. 
En merci aan mijn medeleiding dat zich ten volle inzet. Ik laat het 

misschien niet altijd zien of merken, maar Geerdegemstraat 80/82 is 
een plaats die ik graag zie en graag zal blijven zien. En dat beloof 

ik. 
Gracula



INNEMENDE GUPPY
Ik weet nog hoe ik als beste vt leider midd sesh te horen kreeg 

dat ik mijn belofte ging doen. Hoewel ik die idiootjes duidelijk had 
gezegd dat dit niet mijn intentie was, maar bon. Nu sta ik hier toch 
wel met knikkende knietjes en zonder onderbroek, dan moet je wel 

eens iets beloven.
Ik kan hier gaan beloven dat ik een goede leider zal proberen zijn, 
maar jah liegen mag ook niet, dat begeleiden is meer iets voor mij. 
Zo liet ik laatst mijn medeleider caraya alleen fietsen met de VT’kes 
met brakke fietsen terwijl ik al roddelend met parijske en hoentje 

ervandoor ging met de feestebeesten.
En dan nog zoiets 10 blokken marsepein moeten verkopen als ik 
weer niet ben komen opdagen op de grote markt, daar kunnen 

jullie naar fluiten. 
Mijn beste herinnering op de scouts is vreemd genoeg niet op de 
scouts gebeurd maar op de chiro.Toen ik op 10 augustus 2017 als 

trofee aan de mast van chiro Eppegem werd gehangen, of toch iets 
wat erop leek. Honderden Thilanen kwamen deze ene arme stakker 

redden, het was me wat. 
Mijn totemavond was er ook één voor in de geschiedenisboeken. Ik 
bleef als laatste manneke over en deed per ongeluk nog een dutje. 
Waardoor ik slaapdronken mijn totemke kreeg en er zelf niet meer 
zoveel van herinner. Wat af en toe nog wel eens durft te gebeuren.

Het is misschien raar om te zeggen, maar mijn beste jaren bij TC 
begonnen toen ik leiding werd. Elke zondag weer het plezier aan 

mijn mannekes kunnen geven waar ik al die jaren van heb kunnen 
genieten geeft voldoening. Maar mijn mooiste jaar in de scouts is 

slechts half weg, leiding geven aan VT’05, ah nee 06, voelt als een 
droom.



Ik zal toch nog echt iets beloven. Ik beloof dat ik altijd naar de 
scouts zal komen en steeds zal blazen op mijn aluminium speeltje.
Na enkele fantastische buitelandskampen, mooie uitzichten, afzien 
op een berg, gekke verhalen op driedaagse, veel te lage nummers 
bij wat is de kans en mss de allermooiste ervaring het buitenlands 
kamp Italië organiseren rest mij nog een last dance als VT’ leiding.
Ookal heb ik mijn eerste hardcore jaren gemist, dit verhaal voelt 
voor mij compleet aan. Daarom vrienden van TC ookal was mijn 

scoutshuwelijk niet meteen met een happily ever after een welge-
meende merci voor al die mooie momenten. Iloveyou

Toedels ouleh
Gupsel

JOVIALE PUMBA
Beste,

Na herhaaldelijk uitstel sta ik hier eindelijk om mijn belofte waar te 
maken. Mijn avontuur bij TC begon bijna 15 jaar terug, toen een 
jonge Pumba zijn eerste stappen zette op het terrein van Thila 

Coloma. Net als velen van ons, waren die beginstappen niet altijd 
met evenveel enthousiasme. Na een paar keer het spel ‘hoe viezer, 
hoe leuker’ gespeeld te hebben, was ook ik er klaar mee. Uiteindeli-
jk, na veel klagen tegen mijn ouders die vonden dat ik niet mocht 

opgeven, had ik toch besloten om te stoppen met de scouts.
We springen vijf jaar vooruit naar mijn tijd in het zesde leerjaar, 

toen ik in de klas zat met Pizoté en Bergduivel. Elke week luister-
de ik naar hun zotte verhalen over wat ze tijdens de scouts op de 
vorige zondag hadden meegemaakt. Ze wisten me over te halen 
om weer eens een vergadering bij te wonen. Het idee van totems 
hadden ze me niet meteen uitgelegd, dus daarvoor moest ik een 



paar keer extra pompen, maar toch was ik meteen verkocht aan 
de scouts. Ik voelde mij daar dan ook  meteen thuis en keerde ’s 

avonds dan ook altijd ‘with a smile on my face’ terug bij mijn oud-
ers.

Toen kwam het moment dat ik voor het eerst op kamp ging. Hier 
was ik toch een beetje nerveus voor aangezien ik nog nooit een 
driedaagse wandeltocht had gemaakt. Uiteindelijk bleek het, on-
danks wat geklaag en gezaag tegen mijn leiders, een geweldige 

ervaring te zijn.
Hierna kwamen de verkennersjaren. Telkens als ik dacht dat de 

scouts niet beter kon, wist TC me het tegendeel te bewijzen. Tijdens 
die periode heb ik talloze herinneringen verzameld die me altijd bij 
zullen blijven; van ontwaken tijdens een overlevingsweekend met 
bevroren schoenen tot het bouwen van een werkende jacuzzi, het 
wandelen door Spaanse gebergtes tijdens BK en zoveel meer. Maar 
het hoogtepunt waar ik op terugkijk blijft mijn totemdag, iets waar 
ik sinds mijn eerste scoutskamp naar had uitgekeken. Eindelijk was 
het mijn beurt om een totem te ontvangen. Zelfs na een hele dag 
proeven afleggen, genoot ik er enorm van. Ik kom eindelijk verder 

door het leven gaan als Joviale Pumba.
Later kwam VT ‘02, waar we groots van start zijn gegaan maar he-
laas werden we door een lockdown tegengehouden. Desondanks 
slaagden we erin om een BK door België te realiseren, zij het met 

enkele obstakels onderweg.
Als laatste punt in mijn scoutstraject, begon zoals ze zeggen ‘het 

leiderschap’.  Niet altijd eenvoudig om elke zondag een activiteit te 
bedenken voor een grote groep, maar het was de moeite waard. 

Van de JW tot de TT en JV’s en dan nu de verkenners - steeds weer 
een geweldige groep. Klaar om opnieuw levenslange herinneringen 



te maken.
De scouts was veel meer dan een plek  voor leuke spelletjes en 

lekker veel streken. Het was een plek waar vriendschappen voor het 
leven ontstonden, waar ik onvergetelijke herinneringen maakte een 
zeer waardevolle lessen heb geleerd. TC zal altijd een bijzondere 

plek in mijn hart hebben en op mij kunnen rekenen.
Dit is mijn belofte aan jullie: samen met mijn fantastische GRL-

ploeg van de scouts zal ik een omgeving creëren waarin je volledig 
jezelf kunt zijn. Ik beloof om samen met mijn leden onvergetelijke 

herinneringen te maken die een leven lang meegaan.
Tot slot, dank je wel TC, voor de vriendschappen, de lessen, de her-

inneringen en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
Groetjes je kapoen,

Pumba

TOEGEWIJDE KANTJIL
Liefste TC daar sta ik dan,

11 Jaar na mijn eerste belofte waar het toen nog klonk: “ja Gereza 
graag willen we welp worden van de horde.” Een tijd waar het 

allemaal wat makkelijker was, een tijd waar je grootste zorg was 
een hele dag die godverdomde tekst uit je hoofd te leren om alsnog 

enkel zinnen te vergeten. Die tijd is helaas voorbij, graag neem 
ik jullie mee door de tijd hoe ik tot dit punt ben gekomen in mijn 

scouts carrière.
Het scouts verhaal startte voor mij echter niet bij TC, mijn eerste 
scouts ervaring was namelijk bij Frassati waar ze me na 2 wek-
en wisten te vertellen dat er toch iets te veel kindjes hadden in-

geschreven dat jaar en ik vriendelijk gevraagd werd om niet meer 
terug te komen. Deze verrassing zorgde dat ik toch iets minder 

goesting had om opnieuw in een andere scouts te begingen. Maar 



als klein manneke van 2 ouders die zelf in de scouts hebben gezet-
en, pakte dit niet. Al snel werd ik afgezet op de terreinen van TC 

waar mijn scoutscarrière als Thilaan echt zouden beginnen.
-        Als 1ste jaar kapoen vastzitten in je slaapzak op kamp.

-        Bij de welpen Roathelo als onze VT, boos proberen te krijgen 
door over de afvalput te springen.

-        Of die keer bij de JV’s waar we per ongeluk met zeepwater 
pasta maakte.

Het zijn allemaal van die kleine dingen die me bij blijven. Die me 
steeds met plezier doen terugblikken op mijn tijd bij TC. Helaas zijn 
er soms ook mindere momenten, hier denk ik meteen aan belofte 

weekend 5 jaar geleden waar we met z’n alle in spanning zaten te 
wachten op positief nieuws over Bubo, dat helaas nooit zou komen. 

Toen leerde ik ook echt wat ze bedoelden met “scouts is zoals 
familie”, een plek waar er altijd wel iemand een hand naar je uitreikt 
of je een hart onder de riem wil steken. Dat gevoel ging vanaf dit 

moment ook niet meer weg, het gevoel dat TC mijn familie, een 2de 
thuis werd, groeide sterk doorheen mijn verkenner en VT jaren.  

Over dat VT jaar gesproken, een jaar waar ik me enorm heb uitge-
leefd en geamuseerd. Dat werd afgesloten een geweldig buiten-

landskamp waar ik net zoals het BK in Spanje prachtige herinnerin-
gen aan heb overgehouden. Echter naar het einde van BK met het 
uitzicht op binnenlands kamp kreeg ik twijfels: Ga ik wel een goede 
leider zijn, ga ik de leiding kunnen zijn waar ik als klein manneke 
altijd naar opkeek voor mijn mannekes, … . Ik heb zo hard getwi-

jfeld dat ik bijna had gezegd dat ik geen leiding meer ging worden. 
Maar na een zalig binnenlands kamp als VT kwam dit allemaal wel 

op zijn voetjes terecht. Vanaf dit moment heb ik dan ook geen 
1 moment meer getwijfeld aan mijn leidingscarière. Je zou zelfs 



kunnen zeggen dat ik het echt te pakken heb gekregen, die leiding-
skriebels. Daarom beloofde ik aan mezelf en nu aan jullie: het beeld 
dat ik had van een goeie leiding als klein manneke, na te streven en 

door te geven aan onze volgende generatie thilanen.
Om alles samen te vatten, iedereen zijn scouts carrière start als iets 
klein, dat door de jaren heen groeit. Iets waar je plezier een zalige 
momenten uit haalt. Iets dat meer inzet en tijd vraagt naarmate je 
ouder wordt. Iets waar je leert vallen en opstaan. Maar vooral iets 
waar je belachelijk veel mooie herinneringen aan over houdt. Mijn 
passie is dan ook om zo veel mogelijk mensen mee te laten geniet-
en van het mooie TC. Iets wat ik al deze jaren al heb mogen doen 

dankzij anderen.
Daarom beloof ik dan ook om mij te blijven inzetten als vriend, leid-
ing, materiaalmeester, groepsleiding of onder welke vorm dan ook 

om te proberen het voor iedereen het gevoel te creëren dat TC een 
2de thuis kan zijn. Een plek waar we er voor elkaar zijn, een plek 

die je als familie kan beschouwen.
TC, merci voor de prachtige afgelopen 14 jaar en die nog mogen 

volgen
Toegewijde Kantjil



Omdat vele leiders en leidsters van TC in de maand januari 
moeten blokken, zijn er ook nog heel deze maand zaterdaga-
vond vergaderingen. Op 6 januari zal het geen scouts zijn, 

door de eerste zaterdag van de maand.

Voor KAP-JW-W-SW-TT
Voor de jongere takken duurt de vergadering van 18u30 tot 

20u30.

Voor JV
Voor JV’s duurt de vergadering van 18u30 tot 21u.

Voor V-VT
V’s en VT’s doen nog een half uurtje langer vergadering van 

18u30 tot 21u30.

BELANGRIJK: 28 januari is het voor de Verkenners vergadering 
tot 21u, nadien is het Vuurfeest.

Avondvergaderingen
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Huh? Gratis mijn favo vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van onze scouts! 

Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te 
weten hoe Trooper precies in elkaar zit.

Iedere vereniging heeft een unieke Trooperpagina. Op deze 
pagina staan links naar webshops.

Als je via die links op de Trooperpagina van onze scouts naar 
de webshop surft, weet de shop dat je onze scouts wil steu-

nen.

De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je 
normaal shopt, zonder 1€ extra uit te geven.

Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze 
scouts. Iedereen blij!

Dus als je wil online shoppen, één adres:

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/thilacoloma 

Trooper

Zo krijgen wij 
een percentje!
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TC ZOEKT WERK

De Verkenners, VT’s en Leiding van Scouts Thila
Coloma gaan in 2025 terug op buitenlands kamp,
maar om dit allemaal te kunnen betalen hebben we

centjes nodig.

Heb je schilderwerken voor de boeg, een tuin die
dringend opgeknapt moet worden of een zolder die wel

eens een opruimbeurt kan gebruiken?
Heb je hulp nodig bij een feest of

evenement? Slechts één adres: Thila

Coloma!

Als je onze hulp graag wil inhuren kan je contact
opnemen met werkjes.tc@gmail.com of bellen naar
Beerkat (Nel De Landtsheer): +32 495 49 02 26.
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Ook dit jaar zullen de VT’s een gezellig vuurfeest organiseren. Het 
zal doorgaan op zaterdag 27 januari 2024, vanaf 16h (ovb). Zin in 

een gezellig praatje rond het vuur? Hamburger en ander lekkers? Of 
een lekker shotje jenever? Dan is onze scouts the place to be!

Verwacht je aan één groot vuur, alsook wat kleinere gezellige vuur-
korven met op de achtergrond een leuk deuntje. Er zullen lekkere 
snacks geserveerd worden, die avondmaal waardig zijn en voor 

de vergadering start te verkrijgen zijn. Uiteraard zijn er ook veggie 
opties! Verder zal er een groot aanbod aan jenever en andere lek-

kere drankjes zijn, ook non-alcoholisch! Niet enkel vuurtjes zullen je 
warm houden, niemand minder dan Pardon Service zal ook komen 

spelen op het vuurfeest!

Graag tot dan!

Vuurfeest
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Kapoenen 1



Kapoenen 2
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Jongwelpen
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Welpen

Dikke kussen en een gelukkig nieuwjaar van jullie leiding 

Ani, Fura, Aloeatta, Snoek en Laridae xxx 

 

Heel de maand avondvergaderingen:    
zaterdag 18:30-20:30 

                

 

 

 

         Za 6/1: 

     geen scouts 

 

                                                                                                                                          Za 13/1:  
                                                                                                        Peperkoekenhuisjes  

                                                                                                                 maken 

                                                            Jummy 
����                                                   
                                                                                      

 

            Za 20/1: 
       schaatsen!! 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                  Za 27/1: 
                                                                        Casino night                      
  

              

                                                    

Verdere info volgt 
via mail 

Dresscode: Chique 

(neem zeker je 
favoriete 

gezelschapsspel mee) 

Na de vergadering kan 
je nog genieten van een 

hapje/drankje op het 
jaarlijkse vuurfeest van 

de vt’s!! 
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Seniorwelpen
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TicTak



JV1
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JV2

   New Section 1 Page 1    



Deze thilala is wegens tijdgebrek gemaakt in 1 minuut en 57 seconden. 

In januari zijn het nog steeds avondvergaderingen. 

6/01/2023 geen scouts 

13/01/2023 piratenspel 

20/01/2023 Highlandgames 

27/01/2023 casinoavond (dresscode casual chic/chic) 

 

(Foto van een kat)  
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JV3
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V1
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En deze kapoen 
komt ook weer meedoen!

V2
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Gelukkig Nieuwjaar Kidsss!! 
06/01 geen scouts 

13/01 zal een heel leuke 
vergadering zijn!!! Breng 

zeker geen mooie kleren mee 

20/01 is het 
pastabalcompe��e  

Neem veel pasta’s 
mee!!!!!! 

Waarom kijkt de 
leiding zo 
zwoel?!?  

Omdat het 
27/01 vuurfeest 

is!!!!  

Kom zeker langs 
en hype jullie 
ouders!!!!!! 

P.S. Het zijn examens voor jullie leiding dus wees extra extra lief �jdens de vergaderingen en wens hun succes!!!!! 

V3
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VT’06



VT’06

VERJAARDAGEN:

3: COELHO & CARACARA 
6: SATERHOEN

8: ORSO

AGENDA:

AGENDA
27 JANUARI: VUURFEEST VT’06

23-24 MAART: ETENTJE
3(OF 6)-13 AUGUSTUS: KAMP


