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VYOORWOORD

Na een warme zomer in het buitenland en in de Belgische Ardennen keren onze
voldane Thilanen terug naar hun vertrouwde scoutsleven. Elke zondag kunnen we
opnieuw genieten van elkaars gezelschap, klaar om samen het komende jaar te
trotseren — een beetje ouder, en hopelijk ook een beetje wijzer.

Een nieuw scoutsjaar brengt altijd een pak spanning en avontuur met zich mee.
Of je nu een kersverse Thilaan bent, leiding, verkenner, JV of welp: voor ieder van
ons staat er gegarandeerd een knotsgek jaar te wachten waarbij angsten overwon-
nen en grenzen verlegd zullen worden.

Ben jij klaar voor de Slste editie van Thila Coloma? Ik alleszins well Laten we dit
Jjaar samen in volle vaart van start gaan.

Voorwoord door Kohola

Thila Coloma

Adres: Geerdegemstraat 80/82
2800 Mechelen

Website: ~ www.thilacoloma.be

Contact:  groepsleiding@thilacoloma.be

Redactie:  TeamC (Coelho, Antilope, Orso & Kohola)
team.communicatie@thilacoloma.be

AGENDA

21 september: . . . . . . . .. ... Openingsvergadering
28 september: . . . . Aansluiting nieuwe leden + Ouderbar
24 -26 oktober:. . . . .. ... ... ... . eerste takweekend




OPENINGSVERGADERING

Nu de eerste schooldagen achter de rug zijn, wordt het tijd dat we ons weer we-
kelijks naar onze favoriete weide in Mechelen en omstreken kunnen begeven. Het
nieuwe scoutsjaar start dan ook terug op zondag 21 september 2025. Om 10u start
de openingsvergadering, waarbij we afscheid nemen van onze oude groep. s Mid-
dags eten we samen met onze oude groep, dus neem zeker een lunchpakket meel!
Om 14u wordt het nieuwe jaarthema ingewijd en komen jullie je nieuwe leiding te
weten. Hierna spenderen we de rest van de namiddag met onze nieuwe tak. Voor
de jongere takken (kapoenen, jongwelpen, welpen, seniorwelpen en TicTak) is de
vergadering gedaan om 17u. De oudere takken (jongverkenners, verkenners & VT’s)
eindigen om 18u.

Wat moet je meebrengen?
Lunchpakket
Fiets (SW’en die JV worden, JV’s, V’s & VT’s)
Extra kleren/zwemkleren voor overgangsproeven (nieuwe JV’s en nieuwe V’s)

Sommige takken doen van 20 september op 21 september een 24-uurs vergadering.
Indien dit het geval is, ontvangen jullie meer informatie via mail.

NIEUWE LEDEN

De nieuwe leden sluiten zondag 28 september 2025 aan. Vanaf 13u30 zal de
kapoenenleiding aanwezig zijn op de scoutsterreinen om de nieuwe kindjes op te
vangen, eventuele vragen te beantwoorden ... Dit jaar kennen we ook een primeur
bij TC want er wordt een nieuwe tak uit de grond gestampt: KAPOENEN 3! Wij kijken
er alvast heel erg naar uit!

SCOUTENTIEK

Een nieuws scoutsjaar betekent ook een nieuw jaarthemal! Dit scoutsjaar brengen
we onze leden opnieuw in contact met de roots van scouting. We gaan op zoek
naar de authentieke avonturier in ons allemaal, laten de begane paden achter ons en
trekken op ontdekking, in de buurt van ons scoutslokaal of net ver daarbuiten.

Groot en klein gebruiken alle vaardigheden die ze in scouting leren: met kaart en
kompas vinden we samen onze weg en bouwen een geweldig kamp van zorgvul-
dig gesjorde takken. Rond een kampvuur komen we samen en genieten we van de
kleine dingen. Even wegstappen van schermen, dichter naar de natuur, elkaar en
onszelf. Want onderweg beleef je de mooiste herinneringen, bewust in het moment.
We geven onze leden en elkaar weer tijd om écht jong te zijn.

Actief op ontdekking. Scouts en gidsen zijn van nature padvinders: we trekken
eropuit om te ontdekken en verkennen, en gidsen elkaar langs onbekende wegen.
Of het nu in het bos, de stad of ergens daartussen is, avontuur is nooit ver weg.
Door letterlijk en figuurlijk buiten onze vertrouwde omgeving te stappen, blijven we
bewust ontdekken, groeien en onszelf verwonderen.

Wortels van scouts en gidsen. Scouting is een verhaal dat begon met verkenners,
pioniers die samen onbekend terrein ontdekten, sporen lazen en in extreme omstan-
digheden wisten te overleven. Waar anderen hun weg verloren, vonden zij die juist.
Ravotten in de natuur brengt ons dichter bij die roots. We laten ons inspireren door
vroegere technieken, activiteiten en tradities, met een eigentijdse toets en binnen de
context van vandaag en morgen.

Technieken in actie. Technieken zijn een essentieel onderdeel om aan scouting te
doen. Ze maken ons uniek. Wat begint met een eenvoudige knoop kan al snel uit-
groeien tot een indrukwekkende sjorring, een stevig bed of zelfs een veilige manier
om je boot of vlot vast te maken. Technieken, dat is de gesjorde brug tussen fantasie
en werkelijkheid, waarmee je jouw creativiteit tot leven brengt.

Leden en leiding leren technieken niet alleen voor zichzelf, maar werken samen,
waardoor kennis wordt gedeeld en versterkt. Of je nu een beginner bent of een er-
varen gids of scout, technieken zijn er voor iedereen. Iedereen kan het, iedereen kan
helpen, iedereen kan het leren.

Bewust offline. Scouts en gidsen beleven de wereld niet via een scherm, maar door
er middenin te staan: met de voeten in de modder, gezicht in de wind en een rugzak
vol avontuur. We dagen onze leden uit om zonder technologie op verkenning te
gaan en laten hen ervaren dat scouting al generaties lang draait om vindingrijkheid.
Tochttechnieken gebruiken tijdens dauwtrip, boodschappen versturen in morsecode,
zingen rond het kampvuur ... Door ons los te koppelen van de digitale wereld, her-
ontdekken we de magie van bewust samenzijn en spontane momenten.

Toch leggen we onze smartphones niet braaf in een afgesloten bakje, en durven we
technologie ook op een bewuste en nuttige manier inzetten. Zei er iemand apps om
sterren en planeten te ontdekken of om planten en dieren te herkennen?

Verbinden en verwonderen in de natuur. Welke bomen sieren onze straten? Welke
insecten kriebelen door het gras? Hoeveel vogels fluiten er in de ochtend? Door
bewuster stil te staan bij wat er rondom ons leeft, groeit onze waardering, ontdekken
we verborgen pareltjes en voelen we ons sterker verbonden met de natuur en de rust
die we er vinden. Die verbinding is niet beperkt tot bossen en velden; ook in de stad
wemelt het van het leven. Welke vogels nestelen op daken? Welke planten groeien
tussen de stoeptegels? Scouts en gidsen genieten met speelse verwondering en heb-
ben respect voor wat er bloeit en groeit.




BLAUWE GIDS

De Blauwe Gids is zowat het Groene Boekje van de werking van TC. In dit boekje
kunt u alles terugvinden over het reilen en zeilen van TC, gaande van informatie over
inschrijvingen, het uniform, de weekends en de sponsoracties, alsook de contactge-
gevens van alle leiding. Zeker boeiend voor ouders van nieuwe leden, al blijft het
ook voor ouders die al wat vastgeroest zijn binnen TC een handige gids.

Dit boekje wordt fysiek meegegeven aan alle nieuwe leden én is weldra terug te vinden
op de website onder ‘Thilala’. Zit uw thilaan al langer in de scouts, maar heb je toch

ook dit jaar graag een fysiek exemplaar? In de fiskehytte kan je hier voor terecht! Idem
indien er nood is aan meerdere exemplaren omwille van gescheiden thuissituaties.

SAVE THE DATE!

De volwaardige jaarplanning vindt u weldra terug in de Blauwe Gids en op onze
website, maar we geven u graag alvast de weekenddata mee. Zo hopen we zoveel
mogelijk Thilanen mee te kunnen krijgen op weekend!

> Eerste takweekend (overlevingsweekend voor V en VT): 24-26 oktober
°  Belofteweekend: 27-29 december
°  Tweede takweekend (kluisweekend voor JV): 24-26 april

Opgelet: omdat de stap naar een weekendje weg van huis voor onze kleinsten best
groot kan zijn, telt het eerste takweekend voor kapoenen slechts één nachtje. Zo
komen ze zaterdagochtend toe en kunnen ze zondag rond de middag moe maar
voldaan naar huis!

Het kamp gaat zoals steeds door van 3-13 augustus. Enkel de kapoenen en de baloes
sluiten de 6e aan.

Om ervoor te zorgen dat u komend jaar makkelijker kunt volgen met wat wanneer
gepland staat, zullen we werken met een Google Agenda voor ouders - naast de
standaard jaarplanning. Weldra zult u hierover een mail ontvangen.

OUDERBAR

Je kinderen elke week toevertrouwen aan een handvol onbekende leiding kan

voor sommige ouders wat onrust kunnen wekken. Dat begrijpen wij volkomen en

we vinden het als leidingsploeg dan ook heel belangrijk dat ouders weten wie hun
kind(eren) onder hun hoede neemt. Op zondag 28 september zijn jullie ook dit jaar
meer dan welkom om na de vergadering de leiding van jullie kind(eren) beter te leren
kennen. Zij zullen eerst zichzelf even voorstellen en een korte uitleg geven over de
werking van de scouts. Nadien beantwoorden ze maar al te graag jullie vragen!
VT'08 zal zorgen voor drankjes en hapjes dus dit is ook de ideale gelegenheid om
andere ouders beter te leren kennen!

Ouders van kapoenen, welpen en tictak zijn welkom vanaf 17u, die van (jong)verken-
ners vanaf 18u. Graag tot dan!

INSCHRIJVINGEN

Opdat de inschrijving van je thilaan volledig is, dient het lidgeld nog betaald te wor-
den voor het komende scoutsjaar. Dit kan via ons ledenportaal Stamhoofd: https://
inschrijven.thilacoloma.be/. De inschrijvingen van de nieuwe leden zijn normaal
gezien al afgehandeld. Heb je nog verdere vragen omtrent de inschrijvingen kan je
steeds bij Orso terecht via orso@thilacoloma.be.

35 leden per geboortejaar

Om verantwoordelijk leiding te kunnen geven beperken we de grootte van elke tak
tot 35 leden. In afwachting van dat aantal hanteren we enkele voorrangsregels voor
nieuwe leden:

(plus) broertjes of (plus)zusjes van leden die reeds bij ons in de groep zitten;
kinderen van oud-leiding;

kinderen die wonen in de volgende straten: Geerdegemstraat, Barbarastraat,
Boterbloemstraat, Klaverstraat en de Rietstraat.

Deze voorrang geldt dus enkel indien een groep niet meer dan 35 leden felt. Vol =
vol eens de 35 bereikt is.



mailto:orso@thilacoloma.be

VERWITTIGINGSSYSTEEM

Een vergadering (moeten) missen, zal iedereen wel eens overkomen. Geen enkel pro-
bleem natuurlijk. Verwittig wel tijdig (voor zondag of zaterdag). Vorig jaar testten we voor
het eerst het systeem met de forms dat over het algemeen tamelijk goed werkte. We zet-
ten dit dan ook graag voort. Indien uw thilaan om een of andere reden een vergadering
dient te missen, meld dit dan liefst via de forms die u terug kunt vinden op de website.
Dit betekent echter niet dat u niet nog steeds naar de takleiding kunt sturen wanneer uw
kind om een bepaalde reden liever niet meer naar de scouts komt (pestproblematieken,
angsten...). Uiteraard moedigen we nog steeds aan om dit zo snel mogelijk aan de (tak)
leiding te melden!

De form voor jouw tak vind je op de takpagina’s van de website: https://www.thilaco-
loma.be/takken/ Hier kan je op het icoontje van jouw tak klikken. Onderaan de pagina
staat de leidingsploeg samen met extra info en de verwittigingsform. Let op, om de form
in te vullen heb je een google account nodig. Dit zodat we spam of foutieve informatie
kunnen voorkomen. Als je problemen met dit nieuwe systeem ondervindt, mag je mailen
naar coelho@thilacoloma.be.

BELOFTES

MPANGO
Beste TC,

Een leidingsbelofte afleggen nadat ik een heel jaar overtuigd was dat ik dit jaar zal
stoppen is niet de meest logische en slimme keuze, maar hier sta ik dan.

Ik ben nu ook eenmaal niet de persoon die de meest doordachte keuzes maakt in
zijn leven. Zo dacht ik dat het slim was om vandaag mijn belofte neer te pennen
zonder al te veel voorbereiding.

Ik leef graag in het nu en zie wel wat er op mijn pad komt. En ik heb het geluk ge-
had dat ik al een prachtige scoutscarriére achter de rug heb. Van te hudo’en met men
beste maten en ervoor te zorgen dat ik de laatste rol had gebruikt door de andere
rollen weg te gooien. Driedaagses heb gestapt met de wildste avonturen en ravotten
tot ik er letterlijk bij neerviel. Deze prachtige momenten heb ik te danken aan leuke
leiding, plezante groepsgenootjes, het zaligste jaar O3 en eigenlijk aan heel TC.

TC heeft mij geleerd om van de kleine gelukjes te genieten en van een dood mo-
ment een herinnering te maken die me altijd zal bijblijven.

Zo leerde ik bij de Welpen het oelele lied van stokstaart, dat ik nog steeds perfect
kan meezingen en om kan lachen. Deze momenten zijn voor mij van goudwaarde
en ik probeer ook ervoor te zorgen dat mijn leden ook een memorabele tijd zullen
beleven met mij. En daar wil ik mij aan houden, ik zal er altijd voor zorgen dat mijn
leden de tijd van hun leven zullen hebben en ook zo mogen genieten van hun jaren
bij TC. Want dat is wat hoort in onze scouts. Als een thilaan moet je er altijd het bes-
te van maken en ervoor zorgen dat iedereen rondom jou ook evenveel plezier maakt
en dit natuurlijk met respect voor elk individu . Alle Thilanen zijn nu eenmaal uniek
en zullen ieder moment anders beleven, maar dat is oké en ik beloof een plek te
creéren waar iedereen zichzelf kan zijn zoals ik dat kan. Ik heb mezelf hier dan ook
leren kennen en de scouts heeft mij gevormd tot de gezellige Mpango die ik nu ben.

Een kerel die het graag rustig aandoet, rondloopt met een smile op zen gezicht en ie-
mand die er wil zijn voor anderen. Hier heb ik dan ook allemaal prachtige momenten
meegemaakt maar ook mindere momenten. Zo heb ik vrienden voor het leven ge-
maakt, maar jammer genoeg ook vrienden verloren. Mij kapot gelachen om de kleine
dingen maar ook tranen gelaten als het even moeilijk was. Juist door deze verschil-
lende momenten weet ik echt hoeveel de scouts voor mij betekend en waarom ik zo
graag elke zondag paraat sta voor er weer het beste van te maken, ook al ben ik er
vaak pas om 10 na 2.

Hiernaast wil ik ook beloven om het juiste voorbeeld te geven. Ik wil laten zien dat
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als je doorzet je uw doelen zeker zal bereiken ook al zal dit de nodige tijd in beslag

nemen. Ik wil laten zien dat grenzen verleggen niet altijd gevaarlijk of stoer moet zijn,
maar ook fijn en verlossend kan zijn. En dit zal ik altijd op mijn eigen leutige en niet al
te serieuze manier doen. Want dat is wie ik ben en altijd zal blijven. En dat is beloofd!

TC, een dikke merci voor alles wat ik al heb mogen meemaken, de mensen die ik
heb mogen leren kennen en voor de avonturen die ik al heb beleefd. Ik beloof hier-
bij plechtig om mijn best te doen om elke dag iemand te helpen en voor altijd jullie
papa Pango te zijn.

Knuffel en dikke kus
Van je kapoen
Mpango

TURDO

Hier sta ik dan, na dertien jaar scouts, voor mijn laatste belofte.Hier bij TC, waar ik
ooit ben begonnen als kleine verlegen kapoen en nu uitgegroeid ben tot deze versie
van mijzelf. Hier heb ik leren ravotten met vrienden, drama oplossen en aanschou-
wen, socialer worden en leren genieten van het leven. Hier, waar ik door anderen
ben geholpen en anderen heb geholpen. Hier, waar opgeven geen optie is en ‘blij-
ven rakken niet verzwakken’ de standaard is. Hier, waar op een dag hevig gespeeld
kan worden, als ook een rustige singsong voor een zalige sfeer kan zorgen.

Nu zit ik aan het laatste hoofdstuk van TC . Elke zondag mij volledig geven voor mijn
kapoenen en zien hoe zij er van genieten om de scouts te leren kennen en hier te
zijn. Zien hoe ook zij vechten tegen de slaap om alle leuke momenten van kamp
mee te maken. Merken dat ik blij word van het geven na al die jaren krijgen. Hiermee
bedoel ik dan de ettelijke prachtige ervaringen die ik al met TC heb mogen beleven,
zoals driedaagse waarbij we tot een kot in de nacht moeten wandelen, meerdere
zalige buitenlandse kampen als verkenner, VT en leiding waar stallen dagelijkse kost
was, toeristenkamp met beetje opbouwen en vooral genieten, en nog zo veel meer.

Daarnaast vind ik dat clichés toch ook wel een plaats mogen hebben in mijn belofte.
Het blijft tenslotte een belofte. Ik beloof dan ook ik in de komende leidingsjaren dat
ik m'n best zal doen om elk lid, groot of klein, van mijn tak of niet, te helpen naar het
beste van mijn kunnen. Om elke vraag, hoe belangrijk ze ook moge zijn, zo goed
mogelijk te beantwoorden. Ik zal altijd openstaan voor een serieuze babbel of goede
prank en natuurlijk ziek stallen met iedereen die wil.

Te zal altijd een plaats hebben in mijn hart. TC is voor mij iets heel moois en ik hoop
dat anderen dit ook mogen ervaren. TC bedankt voor de afgelopen jaren. TC be-
dankt voor deze vrienden. TC bedankt voor deze plaats. TC bedankt.

SECRETARISVOGEL

Scouting is een wereldwijde jeugdbeweging die persoonlijke ontwikkeling stimuleert
door middel van uitdagende activiteiten, samenwerking, en betrokkenheid bij de
samenleving en natuur.

Maar voor mij staat TC voor meer dan dit.

TC staat voor Tonnen Courage. De eerste vergadering bij de scouts. De eerste meer-
daagse tocht en toch blijven doorgaan al lijkt dit ineens niets voor jou. Je belofte
doen. De eerste formatie leiden.

TC staat voor Te Cool. Titsbattels met andere jeugdbewegingen winnen. Zotste con-
structies bouwen als jv’ke tijdens de techniekenvergadering. Feestje aan de mast met
DJ Grizzly. TC is groot stickers.

TC staat voor Totem Cultuur. Jaren uitkijken tot het aan jou is. Vertrekken op totem-
nacht en de adrenaline in je lijf voelen. Duizend keer genieten van die geweldige
dag. De ‘oeh oeh’ horen en beseffen dat je bijna tot de sachems behoort. De totem
Genietende Secretarisvogel krijgen.

TC staat voor Tactisch Chaosbeheer. Uniform terug zoeken voor de formatie. Wan-
neer de regen dan toch zorgt voor het beste moddergevecht. Gaten in het spel.
Leiding zijn.

TC staat voor TicTak Comfort. Elk prachtige individuen die laten zien hoe je een
groep kan vormen zonder daarvoor jezelf anders voor te moeten doen. Zelfs die stille
Secretarisvogel mocht hier luid zijn.

TC staat voor Tijdloze Camaraderie. Samen verdwalen. Gezellig samen praatjes doen
op de hudo. '04 een jaar die me leerde wat vriendschappen zijn. Vriendschappen
voor het leven.

TC staat voor Thila Coloma. De plek waar plannen ontsporen en avonturen ontstaan.
Waar je soms komt voor het spel, soms voor de mensen, en soms gewoon om te zien
wat er vandaag weer gaat gebeuren.

En daarom beloof ik niet alleen aan jullie, maar ook aan ieder kind dat hier ooit zal
binnenstappen, dat ik me zal inzetten om ruimte te maken. Voor groei. Voor chaos.
Voor zachtheid. Voor samen.

Dus als je mij vraagt wat TC betekent? Alles. En meer.
Tout court TC !




SALMO

Liefste TC,
Graag geef ik jullie een overzicht uit mijn TC-dagboek. Beginnen doe ik op de dag
waarop beloftes geven voor mij begon.

28 december 2013 (belofte 1)

Natuurlijk wist ik niet wat ze met de wet, de horderoep en de groet bedoelden. Om
eerlijk te zijn, weet ik dit vandaag nog steeds niet 100% zeker. En dat ik niet hele-
maal doorhad wat ik exact beloofd had, bleek zelfs de volgende dag al. De avond
voordien had ik nog vol overtuiging beloofd elke dag iemand te helpen, maar de dag
erna had ik de zotste ruzie van heel mijn welpenjaren. En die was dan ook nog eens
grotendeels door mij ontstaan. Een paar uur later heb ik dan toch maar besloten dat
mijn fout toegeven en het bijleggen de betere optie was.

10 augustus 2020 (totem 1)

Mijn JV- en verkennerbelofte sla ik over omdat deze iets minder memorabel waren.
Fast-forward naar mijn totemproeven dan maar. In het covid-tijdperk werden die ge-
kenmerkt door mondmaskers, afstandsregels en talrijke andere aanpassingen. Reden
voor mijn begeleiders om meermaals te benadrukken hoeveel gemakkelijker mijn
totemproeven wel waren. Dat ik met 12 streepjes een recordaantal had - dat slechts
deze zomer is verbroken - deed mij nog meer twijfelen aan mijn eigen kunnen.

9 juli 2022 (buitenlands kamp 1)

Mijn eerste BK naar Italié zou als laatstejaars verkenner de bekroning moeten zijn
van mijn verkennerjaren. Zou, want hoogtepunten -letterlijk, de prachtige bergtop-
pen die we beklommen en figuurlijk, de totem van mijn broer - gingen ook gepaard
met minder leuke momenten. Zo bereikte het uitlachen van mij door enkele jongens
omwille van mijn stem een summum. Maar niet langer deze avond, deze avond
besloot ik mij niet meer te laten doen en op te komen voor mezelf. Vanaf dan besloot
ik mij niet meer te schamen om wie ik ben.

14 juli 2024 (buitenlands kamp 2)

Net terug thuis van 1 van de leukste reizen uit mijn leven. Elke dag terug nieuwe en-
thousiaste mensen ontmoeten, een nieuwe zonsop- en ondergang en helemaal back
to basics. Dat was BK-voorbereiding voor mij. En dat allemaal uit liefde voor onze
scouts, TC. Al een jaar aan plannen voorbij, nog een jaar te gaan ... en enthousiaste
Salmo was niet tegen te houden.

10 augustus 2025 (totem 2)

Na 2 jaar en nog wat leiding te geven aan de TicTak, denk ik niet dat ik dit hoofdstuk
mooier had kunnen afsluiten. Samen een totem geven aan 2 van onze kinderen.
Een naam die ze voor het leven zullen dragen en die nog langer dan mezelf zal

meegaan in TC. En wat waren het 2 mooie jaren vol lachbuien, knuffels, schijnge-
vechten, loopwedstrijden, kampen bouwen en nog zoveel meer. Ik heb hier zoveel
levenservaring opgedaan die ik anders nooit zou hebben gehad. En als er 1 ding is
dat ik meeneem voor de rest van mijn leven, dan is het wel dat ondanks alle extra
uitdagingen pure mensen nog steeds het schoonst blijven.

12 augustus 2025 (belofte 2)

Hier sta ik dan vandaag, toch wel enigzins met knikkende knieén. Ik ga immers een
belofte maken aan mijn geliefde TC. De vierde ondertussen weliswaar - of de vijfde,
want ik ben ook wel trots op de TicTak-belofte die ik dit jaar mocht voorlezen — maar
ook de laatste en dus mijn laatste kans op een goede belofte. Ik beloof mijn best te
doen om de beste versie van mezelf te zijn zoals bij mijn welpenbelofte. Ik beloof
het op te nemen voor anderen zoals ik dat ook graag had gehad. Ik beloof uitdagin-
gen niet uit de weg te gaan zoals een BK organiseren en ik beloof het enthousiasme
van mijn tictakkers mee uit te dragen. Maar bovenal beloof ik iedereen dezelfde
liefde voor TC mee te geven en iedereen de kans te geven dezelfde hoogte- en
dieptepunten te laten beleven die mij tot mij hebben gemaakt. Want ondanks alles,
ondanks alle tranen, teleurstellingen en ruzies, zou ik het niet anders hebben gewild.

Bedankt TC!
Liefs,
Salmo

KOHOLA

Haast u niet, haast u niet, haast u niet...

Dit is wat ik tegen mezelf zei op 27 oktober, net na het overlevingsweekend, terwijl
ik al stappend naar huis ging. Voor het weekend had ik het brood moeten regelen
en zonder auto was dit nogal een opgave. Daarom had ik het fantastische plan
opgevat om dit te voet te doen, met een kar..Het was geen normaal zicht, maar op
de een of andere manier ook niet onverwacht: een scout met een driedaagse zak op
zijn rug, versuft een lege kar voor zich uit aan het duwen. Zo uitgeput was ik al even
niet meer geweest. Toch voelde ik me niet slecht, alles behalve zelfs. Ik ven tenslotte
een scout. Dit zijn de momenten waarnaar ik streef, dat zie ik nu pas. Jaren denken-
de dat ik afzag op 3daagses overlevingsweekends en fietstochten naar weekendlo-
caties. De koude vermoeidheid, niks voor mij dacht ik toen. “Onnodig oncomfortabel
voelen, wie heeft dat nu nodig?”. Door deze ervaringen heb ik leren genieten van
allerlei soorten situaties. Een dutje doen in een o zo stil bos tijdens driedaagse. Op
een random zondag namiddag in het gras vechten met een medeleiding, proberende
zijn sokken af te pakken voor ik de mijne kwijt zou zijn. Puur in de hoop de kinderen
te overtuigen dat het spel wel leuk is als ze gewoon eens proberen. Ruzie maken
met de andere takken op kamp - gewoon omdat het kan.




28 Februari - 1 maart ging ik op avontuur. Een standaard avontuur. Allé standaard
niet, een scoutsavontuur. Een typisch overlevingsweekendesque tripje. Echter nu
zonder kookploeg , kids en medeleiding. Ik kreeg de volledige scouts ervaring: toch
nog steeds verloren lopen, toch nog steeds mijn tong verbranden omdat ik te snel
mijn 3-daagse pasta’s wou eten en toch nog steeds zweten, strijden, en lijden. Maar
ook lachen, 2u tandenpoetsen en van de buiten genieten. Desondanks de perfecte
attributen voor een ongeévenaard weekend was dit er overduidelijk geen van de
scouts. Wat maakt dit dan wel een typisch scouts weekend? , Structuur? Uniform?
Nee natuurlijk niet , het is de groep. Zo'n grootte diverse, eentje waar er geen struc-
tuur is, een uniform maar iedereen nog steeds even uniek. Waar alles in het honderd
loopt maar iedereen nog steeds op zijn voetjes land.

Het zijn realisaties zoals deze die mij met genot terug doen kijken op mijn leven door-
heen TC en de nog komende ervaringen. Voor mij, maar zeker voor mijn mannekes.
Van kapoenen naar jv's tot verkenners. Allemaal monsters van kinderen en leiding dat
mij hebben doen bloeien. Ze gaven mij jaren waar ik met vreugde terug op kan kijkn
naar alle zotte belevingen die ik hier meemaakte. En beloof ik moed te houden voor
de ongetwijfeld spannende verhalen die onze groep tegemoet gaan. Dankjewel, TC.
Dankjewel voor al het ongemak, plezier, verdriet en leven je me al gebracht hebt. Mo-
gen mijn laatste jaren als leiding even ongewoon zijn als de afgelopen 11.

Scoutesque groeten
Excentrieke Kohola

VERLOREN VOORWERPEN KAMP

De verloren voorwerpen van binnen- en buitenlands kamp zullen te vinden zijn vanaf
openingsvergadering in Bandar 4. Dit is het gebouw naast het sanitair. Daar liggen ze uit
gesorteerd, wachtende op hun eigenaar.

Tot en met dessertennamiddag zullen de spulletjes uitgestald zijn, hierna geven we ze
weg aan een goed doel. Kom dus zeker op tijd kijken!

NIEUWE SACHEMS

Je fotem krijgen is een moment om nooit te vergeten. Deze zomer kregen heel wat Thila-
nen een totem! Hieronder vinden jullie een overzicht terug. Proficiat aan allen en welkom
bij de sachems!

TICTAK

Ondeugende Anaconda - Estelle Hens
Goedhartige Pademelon - Lente Rottiers

V1

Oprechte Koi — Renée Ballon

Levendige Picaro - Yelke De Keukelaere
Zorgzame Mandril = Lauren De Vuyst
Behaaglijke Radjako - Siel De Wilde
Expressieve Drongo - Laura Plomteux
Gewiekste Turon - Josse Selleslags
Goedhartige Noutaja - Lily Vandersmissen
Gedreven Cheetah - Ewout Vanneste
Bescheiden Kurppa ~ Zoé Van Crombrugge
Excentrieke Fali = Sara Vereycken
Authentieke Procyon - Kobe Woolf

V2

Vrijmoedige Klauwier - Siero Claessens
Invoelende Carduelis - Lena Delmotte
Zonnige Bokseris — Alice De Man
Behoedzame Mayra - Marie-Helena De Vries
Pientere Musvit — Warre Festraets Willemen
Verrassende Sika — Marieke Happaerts
Joviale Felis = Jeanne Joossens

Ondeugend Hert = Sen Ribbens

Betrokken Zako - Lutte Seps

Krachtige Bernardo — Fenna Van de Velden

V3

Speelse Fisi — Timber Dieudonnee

Onstuimige Oraguli = Juno Franssen

Fiere Fazani — Eleen Mans

Excentrieke Fregata - Lars Moldermans
Schrandere Jacana - Lowie Poppe
Wilskrachtige Nyumbu = Juno Sterken

Serene Costasiella — Noor Vanderstappen
Goedlachse Spreeuw - Charlotte Van der Veken
Volhardende Siluro = Lynn Van de Weyer




AFSCHEID

Elke zomer nemen we tijdens de kampvuuravond afscheid van de leiding en TicTakkers
die TC verlaten. Dit jaar stopten van de leiding Albatros, Baya, Caraya, Honingbeer, Impa-
la, Korako, Leeuwaapje, Markoeb, Pumba, Sambar en Vos. Helaas moesten we ook dag
zeggen aan Grizzly en Tarbagan, geliefde leden van de TicTak. Bedankt voor alles, jullie
waren geweldig en we gaan jullie erg missen!

GROEPSLEIDING

Na drie of twee jaar als groepsleiding geven Mustela, Pumba en Taipan hun fakkel als
groepsleiding door aan een nieuwe lichting. We willen hen namens heel TC nog eens
uitdrukkelijk bedanken voor hun enorme en gewaardeerde inzef!

Mustela was verantwoordelijk voor de algemene administratie en de komende jaren zal
Orso in zijn voetsporen treden. Pumba zijn rol als financiénbeheerder wordt overgedra-
gen aan Walloewi, en Taipan die instond voor de algemene taken en de verslagen zal
opgevolgd worden door Koala die er ook de werkgroep inclusie bijneemt. Een dikke D-A-
N-K-U voor al het geleverde werk en héél veel succes gewenst aan de kersverse nieuwe
groepsleiding!

Daarnaast zetten onze oude vaste waarden Kantjil en Coelho hun werk voort als GRL!
Ook hen willen we veel succes wensen! Het komende jaar zal dit knappe vijfkoppige
bestuur dan ook onze werking in handen houden.

Zit u met een bezorgdheid, een vraag of bedenking? Dan kunt u steeds de groepsleiding
contacteren via groepsleiding@thilacoloma.be

TC ZOEKT WERK

De verkenners, VT’s en leiding van Scouts Thila Coloma gaan in
2028 terug op buitenlands kamp, maar om dit allemaal te kunnen
betalen hebben we nog veel centjes nodig.

Heb je schilderwerken voor de boeg, een tuin die dringend opgeknapt
moet worden of een zolder die weleens een opruimbeurt kan gebruiken?
Heb je hulp nodig bij een feest of evenement?

Of een andere hulpvraag waarmee je nergens anders terecht kan?

Slechts één adres: Thila Coloma!

Neem contact op met ons via mail, werkjes@thilacoloma.be, of stuur
een berichtje naar Salmo (Simon Peeters) op 0484/80.08.89

Kortom:
Hulp nodig, groot of klein...
dan moet je bij Thila Coloma zijn!




B KAPOENEN 1 ! KAPOENEN 2

[ & 15 SEPT GEEN SCOUTS

22/0? 10U 0P DESCOUTS MET LUNCHPAKKET

VANDAAG KOMEN JULLTE DE NTEUWE LEIDING EN
KAPOENENVERDELING TE WETEN!

N /m DE NTEUWE EERSTEJAARS KOMENT WE

SPELEN LEUKE KENNTSMAKINGSSPELLETTES MET
ELKAAR. DE NTEUWE LEDEN MOETEN ZEKER 1

MIN EERDER AANWEZTG ZTJN. OM 1/U 16 £R DE
OUDERBAR WAAR JE DE LEIDING KAN LEREN

KENNEN ALSOOK EEN ALGEMENE UTTLEG VAN 50
D 5 KRIJGEN.




JONGWELPEN

B WELPEN

SEPTEMBER

21/09 (10u-17u)

In de voormiddag sluiten we het
jaar af met alle welpen en vanaf de
namiddag zitten jullie in een
nieuwe groep!

28/09 (14u-17u)

Er is een waanzinnig leuk spel
voorzien door de nieuwe
leiding! Vanaf 17u zijn de
ouders ook welkom op de
ouderbar.

Welpen ou/tr}\

B




B SENIORWELPEN

M TICTAK

ZONDAG 21 SEPTEMBER

Openingsvergadering:
10u: we starten met afscheid
nemen van de oude
leidingsploeg.
13u: de nieuwe leidingsploeg
wordt bekend gemaakt...
14u: start van de vergadering
met de nieuwe leidingsploeg
17u: einde vergadering.
Vergeet zeker geen
lunchpakket!

ZONDAG 28 SEPTEMBER

Kom naar de scouts en ontdek
welk leuk spel de nieuwe leiding
heeft gemaakt voor jullie!
17u: einde vergadering en
ouderbar. Leer de nieuwe
leiding kennen met een lekker
hapje en drankje.




B Jv1

20-21 SEPTEMBER: 24 uurs!!! We verwachten jullie
allemaal om 18u op de scouts om nog een laatste keer
met heel de groep samen te zijn!

De volgende dag leren jullie je nieuwe leiding en groep
kennen!

@derdejaars: neem zeker kleren mee die vuil mogen

worden voor de overgangsproeven naar de verkenners...

28 SEPTEMBER: eerst een mega leuk spel met jullie
nieuwe leiding en dan ouderbarrrr... Na de vergadering
(18u) zijn alle ouders welkom om een drankje te komen
drinken en de leidingsploeg te leren kennen!

JV1 leiding out!
We houden van jullieeee
Xxx

Bufo, Tuba, Walloewie,
Snoek en Scholekster

JVe




JV3

Wat een prachtig jaar
was het foch.

Om even te bekomen van dit
prachtige jaar, nemen we de
eerste twee weken van september
ver|of. De derde week van
september zal naar jaarlijkse
traditie de 24-uurs vergadering
doorgaan van zaterdag 20
september op zond09 2l
september. (Meer info volgt via
mail)

Zondag 21/09 volgt dan de
openingsvergadering. Aan de
derdejaars: vergeet geen kleren
die vuil mogen worden voor de
overganssproeven.

23 september is de eerste echte
vergadering met jullie nieuwe
groep én leiding, gevolgd door de

ouderbar om IZh. Allen daarheen!

Groetjes voor de allerlaatste
keer van Argali, Corbie, Kolibrie,

Myna en Wever

v
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V108

VERJAARDAGEN

6: Salangaan

8: Kohola en Schorpioen
9: Sagittarius

13: Lar

14: Parkiet

15: Liro

19: Fura

24: Corbie

26: Woestijnvos

Scouts Thila Coloma
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