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De leiding stelt zich voor

Hallo! Ik ben Guitige Labrador. Dit is mijn tweede jaar als
leiding en ook mijn tweede jaar bij de Tictak. Vorig jaar
was geen gewoon scoutsjaar, dus wou ik er graag nog een;
jaartje bij de Tictak bijdoen! Ik studeer politieke
wetenschappen aan de Universiteit Gent. Naast de scouts
en mijn studie hou ik mij onder andere ook bezig met
planten stekken en gezelschapsspelletjes spelen. Ik heb in
ieder geval veel zin in het nieuwe scoutsjaar!

Hey daar, mijn naam is Joviale Pumba. Dit is mijn
tweede jaar als leider. Als VT stond ik op kamp bij de
tictak en ik wist meteen dat ik moest terugkeren. |k
studeer toegepaste economische wetenschappen aan
de VUB. Verder zijn mijn hobby’s Judo en zaalvoetbal.
We gaan er een topjaar van maken!

Hey, ik ben Amusante Fret en geef dit jaar mijn eerste
jaar leiding aan de TicTak. Ik zou liegen als ik zou
zeggen dat ik me tot nu toe nog niet ongelofelijk zou
hebben geamuseerd met de leden. Samen met de rest
van de leiding, willen wij er verder nog een spetterend
en een knallend jaar van maken! Ikzelf geef dit jaar
mijn 3de jaar leiding, speel volleybal en studeer
Sociaal-economische wetenschappen aan de
universiteit Antwerpen, voor de geinteresseerden ©.

Hola, ik ben Bezonnen Verreauxi! |k heb al leiding
gegeven aan de jongverkenners en kapoenen en dit
jaar heb ik de eer om mijn zondagnamiddag met de
TicTak (én mijn fantastische medeleiding) door te
brengen. De terreinen van TC ruil ik in de week dan
weer in voor de geneeskunde-aula in Leuven. Verder
geef ik met plezier geld uit aan mooie reisjes, lekkere
koffietjes en een goed stuk taart, concerten, boeken,
planten én leuke sokken. Ik heb enorm veel goesting
in dit jaar dus laat maar komen!




Hallo ik ben bevlogen snoek. Ik ben eerste jaars
leiding,maar ik heb dit kamp al bij de tictak in leiding
gestaan. Dit was zo tof dat ik de kans om een jaar extra
tictak leiding geven niet kon laten liggen. Ik zit nu in
mijn eerste jaar industrieel ingenieur aan De Nayer in
Sint-Katleine-waver en ik speel waterpolo in RSCM
Mechelen. Ik kijk er zeker naar uit om er dit jaar een
super jaar van te maken. Vriendelijke groeten Snoek.

Jow, ik ben ongemaakte muxar. Na een jaar kapoenen
en een jaar jv’'s sta ik dit jaar bij de Tictak wat ik zeker
eens gedaan wou hebben in mijn leidingscarriere. Ik
zit voorlopig in Porto op Erasmus maar de tweede helft
van het scoutsjaar sta ik terug in leiding. Ik studeer nu
mijn derde jaar Psychologie en dit doe ik in Leuven.
Daarnaast speel ik ook al een 15 tal jaar basket. Ik kijk
er super hard naar uit om wanneer ik terug ben de
Tictakkers te leren kennen en leiding aan te geven. Tot
dan!

Hallo iedereen, ik ben Doordachte Tapir. Dit is het vijfde
jaar dat ik leiding geef, drie jaar daarvan bij de tictak. Ik
studeer taal- en letterkunde in Antwerpen, in mijn vrije tijd
ga ik graag naar het theater en ga ik graag op reis. Ik heb
veel zin in het scoutsjaar!




De Tictak groep

Hieronder worden alle Tictakkers even voor u opgesomd
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Baloes en Bagheera's

Op vraag van de TicTakkers zelf zijn we enkele jaren geleden begonnen met een nieuw
initiatief, de gesplitste vergaderingen. Hier is het de bedoeling dat de Tictakkers worden
onderverdeeld in baloes of bagheera’s.

De zZijn de ‘jongste’ onder de TicTakkers. Zij hebben heel veel nood aan inkleding binnen
een spel, ze zitten nog helemaal in een fantasiewereld en hebben voorlopig nog geen nood aan
wilde spelletjes.

De Bagheera’s zijn de ‘oudste’ onder de TicTakkers. Vanaf de leeftijd van 12 jaar heb je de
mogelijkheid om van de baloes naar de bagheera’s te gaan. Bij de bagheera’s gaat het er al wat
heviger aan toe. We spelen vaak wat wildere spelen of spelen waarbij je eens goed moet nadenken
over strategieén die je zou toepassen om het spel tot een goed einde te brengen. Het kan ook zijn
dat je kind na zijn 12 jaar nog steeds bij de Baloes zal zitten omdat dit beter aansluit bij zijn of haar
interesses en kunnen.

De onderverdeling van de TicTakkers onder Baloes of Bagheera’s gebeurt door de leiding
zelf, hierbij houden wij rekening met de leeftijd en de behoeftes van het kind aan een
bepaalde vergadering. Ook de leidingsploeg zal zich tijdens deze vergaderingen splitsen.



Een gewone scoutsdag

Kom op tijd en verwittig!

De vergaderingen van Thila Coloma gaan door op zondag (behalve de eerste zondag van
de maand en op feestdagen). We starten om 14uur aan het lokaal, in de Geerdegemstraat
80 - 82. We eindigen de vergaderingen om 17uur eveneens aan het lokaal. Enkel wanneer
in de maandschors, de Thilala, expliciet een ander startuur of een ander verzamelplaats
vermeld wordt, wordt afgeweken van de bovenstaande regeling (De Thilala is de
bezichtigen op onze website).

Tijdens de examenperiodes worden sommige vergaderingen op zaterdagavond
gehouden. Hierdoor kan iedereen zo lang studeren als nodig en toch naar de scouts
komen als ontspanning.

Een vergadering (moeten) missen zal iedereen wel eens overkomen. Geen enkel probleem
natuurlijk. Verwittig wel tijdig (voor zondag) de takleiding. Zo kunnen zij er rekening mee
houden.

Tip: Kijk tijdig de Thilala na zodat je weet waar je moet zijn en wat voor leuke spelletjes de
leiding nu weer voor jullie kind in petto heeft.

Inclusie-vergadering

Om de TicTakkers meer te integreren binnen onze scouts en om ervoor te zorgen dat
andere leden kunnen ervaren wat AKABE nu eigenlijk is, houden we een inclusie-dag. Bij
de inclusie-vergadering is het de bedoeling dat de TicTakkers onderverdeeld worden over
de andere takken van de scouts. Hierbij houden we rekening met het kunnen van elk kind.
Ook de leiding zal voor deze dag mee onderverdeeld worden over de verschillende takken
om zo mee te kunnen spelen met de andere kindjes, in leiding te staan bij een andere tak
en een oogje in het zeil te kunnen houden.



Scoutskamp

Het kamp is traditioneel het hoogtepunt van het scoutsjaar. Tien dagen heel dicht bij
elkaar en bij de natuur leven is de droom van elke scout! Zoals bij alles, proberen wij ook
op kamp met TicTak zoveel mogelijk bij de andere takken van TC aan te sluiten. Dat
betekent dat ook wij in tenten slapen op matjes/matrassen/ veldbedden, een HUDO
gebruiken in plaats van een toilet, op dagtocht/tweedaagse gaan én ons wassen in de
beek. Zonder al die dingen kan je niet écht zeggen dat je op scoutskamp bent geweest!

Duur van het kamp

De duur van het kamp verschilt voor Baloes en Bagheera’s:

Bagheera’s vertrekken al op 3 augustus, samen met de andere groepen. Daar wordt, tenzij
in uitzonderlijke gevallen, niet van afgeweken. Familievakanties, sportkampen en
dergelijke plan je dus zo dat ze niet overlappen met het scoutskamp, want die dingen
vinden wij geen geldig excuus om later in te pikken op kamp. Dat klinkt streng, maar dat is
het beleid voor alle kinderen van TC, dus ook voor ons!

Baloes zijn nog wat ‘kleiner’ en komen daarom maar 1 week mee op kamp. Zij worden op 6
augustus door hun ouders gebracht naar de kampplaats, zodat de ouders eens kunnen
rondkijken en zelf ook even kunnen genieten van de kampsfeer.

Op 13 augustus komen we allemaal samen terug met bussen. We komen ‘s avonds aan op
de parking van het zwembad van Hofstade.

Verzorging op kamp

Tictakkers hebben doorgaans iets meer verzorging nodig dan andere leden van de scouts
en die verzorging wordt ook op kamp gewaarborgd. Eerst en vooral heeft de leiding door
weekends en vergaderingen normaal al enige ervaring met de verzorging. Twee leid(st)ers
per tak zijn verantwoordelijk voor de medicatie voor, tijdens of na de maaltijden/het
slapengaan (zie verder). Daarnaast is er op kamp ook voortdurend een gediplomeerd
verpleger/ verpleegster aanwezig. Bij problemen die de leiding zelf niet kan oplossen,
staat die persoon altijd klaar. lemand van de kookploeg is ook ambulancier, dat wil zeggen
dat er de hele tijd iemand klaar staat om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te rijden als
dat nodig is. Uiteraard zijn dit rampscenario’s, maar we nemen liever het zekere voor het
onzekere.

Totems op Kamp

Mensen die minstens 15 jaar zijn en op hun vierde kamp meegaan, krijgen dat jaar hun
totem. Een totem is een dierennaam die de leiding voor jou uitkiest op basis van
karaktertrekken. Aan totems wordt binnen TC heel veel belang gehecht. Wij zijn een van
de weinige scoutsgroepen in Vlaanderen die leiding en leden aanspreken met de totem. Je
totem krijg je dan ook niet voor niets. Ook TicTtakkers moeten hun totem verdienen door
op totemtocht te gaan én proeven te doen. De totemtocht is een tocht ‘s avonds en ’s
nachts. Je wordt gedropt en moet op de kaart de weg terugvinden. Je slaapt net zoals op
tweedaagse onder een shelter.



Bij terugkomst op het kampterrein wachten je nog heel wat proeven (hoogteparcours,
modderput, behendigheidsproeven enz.) waarbij je kan bewijzen dat jij je totem waard
bent. De totemdag wordt afgesloten door een echte ceremonie waar de leiding, voor de
hele scouts, je totemtekst voorleest en je opgenomen wordt ‘bij de Sachems’. Werkelijk
een moment om nooit te vergeten!

Wandelen

Baloes maken een dagtocht van 4 a 5 km, Bagheera’s gaan op tweedaagse (ongeveer 15 kmin 2
dagen). We passen het tempo aan, er zijn voldoende pauzes zodat niemand zich moet overspannen.
Op tweedaagse slapen we onder shelters. We nemen een grote rugzak mee met daarin een matje,
een slaapzak, een shelter en ons eten en drinken. Water wordt ‘s avonds bijgevuld door de
kookploeg die even langskomt.

Jaarplanning

We hebben een lijst met enkele belangrijke data/ speciale scoutsactiviteiten opgesomd
waarbij we ook uitleggen wat deze inhouden.

Dessertnamiddag (17 oktober)

Dessertnamiddag is een jaarlijkse traditie van onze scouts. Er worden dan voordien
gebakjes gemaakt door leiding, ouders ... om dan op de dessertnamiddag te worden
verkocht. Je kan hier ook iets drinken en voor de kinderen zijn er een aantal activiteiten
voorzien waarbij ze zich eens goed kunnen uitleven.

Weekend 1 ( 29 oktober - 31 oktober)

Wij gaan dit weekend met de Tictak op weekend naar een andere locatie dan de scouts.
Het weekend start vrijdagavond en eindigt zondagmiddag. We slapen in lokalen, eten
samen, spelen spelletjes, ...

Marsepein/ speculaas verkoop
Elk jaar verkopen we marsepein en speculaas in de maand november. Deze worden
verkocht in de fiskehytte, maar één vergadering gaan wij ook huis aan huis verkopen.

Belofteweekend (27 tot 29 december)

Het belofteweekend is een jaarlijks weekend dat doorgaat in de Hoge Rielen.

Alle takken gaan mee op dit weekend. We zitten per tak in een gebouw.

Tijdens dit weekend hebben we ook een beloftemis, hierbij doen leiding maar ook leden een belofte
voor de hele scouts.

Etentje (26 en 27 maart)

26 en 27 maart is het etentje. Je kan dan genieten van een driegangenmenu dat wordt gemaakt door
de kookploeg van onze scouts en wordt geserveerd door de leiding. Het is dat weekend
uitzonderlijk geen scouts.



Weekend 3 (8 - 10 april)

Tijdens de paasvakantie gaan we nog eens op takweekend.

Dit zal terug van vrijdagavond tot zondagmiddag zijn op een andere locatie dan de scouts.
Meer info volgt tijdig via mail.

Sportdag (24 april)

Sportdag is een activiteit waar heel de scouts op aanwezig is. Op deze dag proeven we van
een heel aantal sporten! Uitzonderlijk beginnen we al om 10u en eindigen we weer om
17u.

Lenteschoonmaak (15 mei)

Lenteschoonmaak valt op een normale zondag. Dit is een vergadering waarbij we samen
met alle leden de scouts helemaal opkuisen. Na een heel jaar spelen en ravotten is de
scouts wel eens toe aan een poetsbeurt. We maken daar met onze groep altijd een hele
fijne dag van!

Bij wie kan je terecht?

Na de vergadering kan je bij elke Tictakleiding terecht. Wij zijn steeds bereid om jullie
vragen en problemen op te lossen. Stoot je echter buiten een gewone scoutsdag nog op
een probleem, je zit met een vraag of je moet verwittigen dat je kind niet op de
vergadering aanwezig kan zijn, ... dan kan je steeds terecht bij de takleidster (Labrador).



